
Daenswandeling 

 zondag 23 juni 2019
16 u. start 
in de feestzaal 
van het stadhuis 
van Aalst.

We brengen poëzie en muziek die origineel zijn, maar altijd 
verwant met de stilte, het licht en de vrede die het werk van 

Vermeer kenschetst.

Kaarten zijn tegen 10 euro verkrijgbaar bij de bestuursleden van het priester  Daensfonds, door 
overschrijving op nummer BE 40 7370 2745 3063 van het priester Daensfonds (de kaarten liggen 
dan klaar) en aan de ingang van de Aalsterse stadsfeestzaal.
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U wilt verder geïnformeerd worden?
De vlotste wijze hiertoe is het opnemen van het lidmaatschap. 
Voor 15,00 euro bent u tot eind 2019 lid/abonnee. 
Scholieren en studenten betalen 7,50 euro.

Overschrijven op rekeningnummer: 
BE40 7370 2745 3063 van het Priester Daensfonds vzw, Aalst.

Uiteraard is een hoger bedrag overschrijven een te overwegen optie.

U wilt verder 
geïnformeerd worden?

Priester Daensfonds vzw organiseert de jaarlijkse Daensdag (eerste zondag van juni), de poëtisch-
muzikale wandeling in het spoor van Daens, studiedag laatste zaterdag van augustus, de samenkomst 
bij het Daens-familiegraf in Aalst op 1 november. Het leden-/opinieblad ‘Daens Vandaag’ ligt viermaal 

per jaar in de bus. Het Priester Daensfonds publiceert, werkt mee aan talrijke initiatieven (in 2018: 
Arte-concert met ‘Daens’-filmmuziek; plaatsing erfgoedborden op het Werfplein in Aalst; schenking 

Daensboeken aan Utopia, Aalst; IJzerbedevaart; publicaties van historicus dr. Hendrik Strijpens; 
Comité Werken aan Vrede, Atletiekclub Land van Aalst en de jaarlijkse Priester Daens Vredesloop) en 

ligt mee aan de basis van het wijkgezondheidscentrum Daenshuis.

Het Priester Daensfonds is 62 jaar actief (ontstaan naar aanleiding van de oprichting in 1957 en 
fondsenwerving van en voor het Daensmonument op het Aalsterse Werfplein. Het tijdschrift ‘Daens 
Vandaag’ bereikte de middelbare leeftijd van 42 jaar. gelukkig leven we in tijden waarbij leeftijd niet 

langer de alle bepalende factor is om zich alsnog jong en dynamisch te voelen en te uiten.

Het Priester Daensfonds verwijst naar de 
krachtige inspiratiebronnen die priester 

Adolf Daens en de daensisten aanreikten: 
solidariteit, rechtvaardigheid, 

gelijkwaardigheid, armoedebestrijding 
en positieve identiteitsbeleving.
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Vicky De Wolf - voorzitter

Beste ‘Daens Vandaag’-lezer,
Deze editie van ons tijdschrift valt net op tijd in uw bus om u uit te 
nodigen voor onze twee belangrijke activiteiten in het voorjaar: 
- de jaarlijkse Daensdag op zondag 2 juni
- de poëtisch-muzikale wandeling op zondag 23 juni.
Meer informatie hierover vindt u verder in het tijdschrift. 

Het wordt in elk geval een interessante Daensdag met twee zeer 
diverse sprekers. 

De homilie tijdens de eucharistieviering zal, volledig in lijn met de 
strijd van priester Daens, in het teken staan van ‘wegwerpmensen’, 
vluchtelingen, mensen zonder papieren, die in de grootste armoede 
leven en door de mazen van ons sociaal vangnet vallen. Zij vinden 
in vzw De Tinten in Gent een luisterend oor en een helpende hand. 
Daarover komt diaken Henri Hemelsoet vertellen.

Onlangs hoorde ik een interview met de burgemeester van Palermo, 
Leoluca Orlando. Wat een sterke man met een eigen visie op het 
Europa van de toekomst! Jarenlang vocht hij tegen de maffia in zijn 
stad, op risico van eigen leven en met bedreigingen aan het adres 
van zijn gezin. Vandaag ontvangt hij migranten – mensen in nood – in 
zijn stad met open armen, tegen de wil in van de Italiaanse regering. 
Vluchtelingen krijgen in zijn stad de kans om de taal en een beroep te 
leren. Hij is fier op zijn stad, waar de mensen openstaan voor elkaar, 
solidair zijn met elkaar en verdraagzaam zijn. 

De stem van het populisme wordt alsmaar sterker in Europa, zegt hij. 
Hij waarschuwt de politici, die na de verkiezingen van 26 mei Europa 
gaan besturen om geen slaaf te worden van opiniepeilingen. Ze moeten 
klaar zijn om te winnen maar ook bereid zijn om te verliezen. Zij mogen 
het hoofd niet in ‘t zand steken, want de toekomst van Europa en de 
democratie staan op het spel. Neem de tijd en durf het debat ernstig te 
voeren. Wees bereid om samen te werken. Verandering, zegt hij, breng 
je niet met een tweet, een slogan of een vingerknip!

Ondanks tegenkanting, moeten 
wij blijven geloven in het 
Europees project, waarvan de 
basisprincipes samenwerking en 
solidariteit zijn. Hopelijk vergeten 
de politici niet dat Europa 
bedoeld is om vrede en welvaart 
te brengen onder de volkeren 
van dit oude continent. Die 
vrede smaakt echter zuur en de 
welvaart bitter wanneer ze achter 
hoge muren en gesloten grenzen 
moet verdedigd worden tegen 
mensen die echt in nood zijn of 
dromen van diezelfde vrede en 
een beetje welvaart. 



Daensdag
De jaarlijkse Daensdag in Aalst is traditie - de inhuldiging van het monument 

op het Werfplein in 1957 vormde de aanzet -, maar gelijktijdig veel meer. 
Herdenken betekent voor het organiserend Priester Daensfonds immers nadenken, 
met de krachtlijnen van Daens en het daensisme als basis, over heden en toekomst. 
Zowel de homilie tijdens de misviering als de toespraak tijdens de zitting in het foyer 

van het Aalsters administratief centrum geven daartoe de voorzet.

Programma 
 9.30 u. Daensmis in de Sint-Martinuskerk, Aalst, met deken Marc Verwaeren als 

voorganger. Diaken Henri Hemelsoet uit Wetteren, actief in vzw De Tinten, 
houdt de homilie.  De vrijwilligers van deze organisatie bieden hulp aan 
vluchtelingen, asielzoekers en mensen zonder wettig verblijf, die omwille van 
hun ras, overtuiging of religie in hun thuisland vervolgd worden of op een of 

andere wijze gediscrimineerd worden. 

 Het koor ‘De 2de Adem’ onder leiding van Maarten Van Ingelgem zingt de mis ‘Mis-
sa Nubentium’ van Kristiaan Van Ingelgem. Tijdens de offerande wordt het Daens-
gedachtenisprentje uitgereikt. De mis eindigt met de samenzang van ‘Gebed voor 
het Vaderland’

 Volgt na de mis de korte wandeling met doedelzakspeler Ben Boelens naar het 

Werfplein.

 11 u. Werfplein in Aalst: bloemenhulde (stadsbestuur, verenigingen en ten 
individuele titel) aan het Daensmonument; Samenzang van ‘De Groene Vlag’ 
en Vlaamse Leeuw.

 11.30 u. Werfplein, eerste verdieping administratief centrum: toespraak door 
vredesactiviste Kristin De Winter, gevolgd door receptie.

 13 u. Vriendenmaal. Hiervoor dient ingeschreven te worden (zie pagina 6).

ZONDAG 2 JUNI 2019 AALST
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Gastspreker: Kristin De Winter 
(fotograaf: Marc Cuvelier)    

Kristin De Winter (*1968) groeide op in de rook van Brussel, in Kapelle-op-den-Bos. Ze 
studeerde Klassieke talen. 

Als tiener nam ze deel aan de anti-rakettenbetogingen in de jaren’80. Ze werd al jong 
lid van VUJO (Volksuniejongeren) en was voor deze organisatie actief als internationaal 
secretaris, in het partijbestuur en later ook als nationaal voorzitter. 

In die jaren werkte ze ook mee aan de actie tegen het toenmalige wapenbedrijf Barco. 
Als kleine aandeelhouders kochten activisten spreektijd in de aandeelhoudersvergadering 
om de wapenproductie aan te klagen. 

Een klassieker was ook ‘Bomspotting’, waarbij betogers met “inspecties” op de basis van 
Kleine Brogel de aanwezigheid van kernwapens in Vlaanderen aankloegen. 

De vredesorganisatie Vredesactie werkte voor deze acties samen met andere 
vredesorganisaties zoals VOS Vlaamse Vredesbeweging, waarvan Kristin sinds jaar en 
dag lid is. 

Sinds 2017 is Kristin De Winter namens Aan de IJzer, de vzw rond de IJzertoren, 
afgevaardigd in de Raad van Bestuur van het Vlaams Vredesinstituut. Dit instituut van 
het Vlaams Parlement adviseert het Vlaams Parlement en het bredere publiek over 
vredeskwesties. 

Op 2 juni biedt Kristin De 
Winter u een inkijk in het 
wapenexportbeleid van de 
Vlaamse regering, in de 
vredesorganisaties in Vlaanderen 
en hun toekomst. 
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Inschrijven voor het Vriendenmaal
Het is evenzeer een goede traditie om na de herdenkingszitting om 13 u. 
aan te schuiven voor het Vriendenmaal. Locatie: ‘t Filetpurken, Kerkstraat 
9, Aalst. Prijs: 30 euro, inbegrepen één drankje en koffie; wijn en extra 
dranken zijn voor eigen rekening. Voor de maaltijd is er keuze uit vier 
gerechten, keuze ter plaatse te maken.

Inschrijven voor 30 mei e.k. Zend een mailbericht naar: 
secpriesterdaensfonds@telenet.be, of tel. 053 83 60 15. De reservering is 
definitief na overschrijving van 30 euro op rek. BE40 7370 2745 3063 van 
het Priester Daensfonds, Aalst.

er is een tijd geweest
dat de katholieke partij koos voor de macht

zonder oog te hebben
voor de macabere stoet

van kinderen 
op zoek 

naar een onbestemde droom
noch voor arbeiders als paria’s

uitgebuit door heren die zich humaan waanden.

er is een tijd geweest dat jij voor Christus koos
met een stem die het grimmig uitschreeuwde 

tegen de inhalige parasieten
neerziend op het schorem

en zedig wegkijkend  naar de overkant.  

we kennen nog amper je contouren
en toch zou je welkom zijn

met duizend ogen
op duizend plekken

om het mom van geldwolven in maatpak
te onthullen

recht te brengen waar recht thuishoort
vrede op het puin van Jemen 

en brood in de sloppen van Rio
of dichtbij ons waar armoede

sluimert onder schaamte

Niet actueel meer, priester Daens ? 
Toch wel, want we blijven in je spoor

en dat heet betrokken.

Aan Daens

GEDACHTENISPRENTJE MISVIERING 
door Wouter De Bruyne

ZONDAG 2 JUNI 2019

Daensdag
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Zolang die vrouw uit het Rijksmuseum
uit een kan in een schaal
dag in, dag uit melk giet
verdient de wereld 
geen einde van de wereld
 

5e poëtisch -muzikale 
Daenswandeling 
zondag 23 juni 2019

16 u. start in de feestzaal van het stadhuis van Aalst.

Het programma verlaat de traditionele 
paden en zoekt naar een osmose tussen 
vertrouwelijk en vernieuwend.

Voor de poëzie van Bertolt Brecht en fl 
arden over Daens zorgt Lieven De Bondt. 
Elia Vermeulen kiest voor het verstilde 
werk van onze Aleidis Dierick . De steeds 
verrassende verzen van Herman De 
Coninck worden gebracht door Lieve De 
Geyter. En voor de spitse taal van Wislawa 
Szymborska zorgt Willy Van Boxstael.

Voor de muziek duiken nieuwe namen en 
werken op :

• Elisabeth Hermans vertolkt, begeleid 
door Eva Caudron, liederen van Kurt 
Weill, Gustav Mahler en Kristiaan Van 
Ingelgem.

• Jan De Wilde zingt, begeleid door 
Eddy Peremans, Anneke Weemaes en 
Eerste sneeuw.

• Vivace brengt o.l.v. Frederik Meireson 
werk van Arvo Pärt, Eric Whitacre en 
Kristiaan Van Ingelgem.

• En Kratzfuss zingt o.l.v. Philippe 
Souvagie nummers van Th omas Tallis, 
een volkslied gebaseerd op Sibelius’ 
Finlandia en een Schotse traditional.

Wouter De Bruyne zorgt voor de 
programmatie en de coördinatie.

• kaarten zijn tegen 10 euro te verkrijgen bij de bestuursleden van het Daensfonds

• door overschrijving op rekening BE 40 7370 2745 3063 van het Priester Daens-
fonds vzw met vermelding van het aantal kaarten (zullen liggen bij de toegang van 
de feestzaal)

• op 23 juni zelf bij de ingang van de Aalsterse stadsfeestzaal Grote Markt waar om 
16 u. de wandeling start.

Op zondag 23 juni 2019 heeft in Aalst van 16 tot 
18u. het eerste lustrum van de poëtisch-muzikale 
Daenswandeling plaats. We starten om 16 u. in de 
feestzaal van het stadhuis van Aalst.

Het motto van het gebeuren verwijst naar een doek 
van Vermeer, een metafoor voor de stelling dat 
kunst broos is en toch eeuwig.

Zolang die vrouw uit het Rijksmuseum
uit een kan in een schaal
dag in, dag uit melk giet
verdient de wereld 
geen einde van de wereld
 

5e poëtisch -muzikale 
Daenswandeling 
zondag 23 juni 2019

16 u. start in de feestzaal van het stadhuis van Aalst.
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AGENDA

WOENSDAG 
12 JUNI 2019

KERK OUTER

DAENS
viering

Samenkomst aan de Sint-Amanduskerk, Outer, 
om 18.30 u. Toespraak aan het graf van Smid 
Lambrecht en neerleggen bloemenkrans door 
Vicky De Wolf, voorzitter Priester Daensfonds. 

19 u.: pastoor Alexander Vandaele gaat de 
misviering (dankviering omdat Christus mensen 

zoals priester Daens heeft gezonden) voor. 
Koor: Jubilato Deo o.l.v. Eric Vernaillen. 

Na de mis volgt een receptie.

ZONDAG 
23 JUNI 2019

16.00 u.
GROTE MARKT, AALST

5de poëtisch-muzikale 
Daenswandeling

 Aanvang in de feestzaal van 
het Aalsters stadhuis met een programma 

dat traditionele paden verlaat en 
zoekt naar een osmose tussen 
vertrouwelijk en vernieuwend.

ZONDAG 2 JUNI 2019

Daensdag
Meer info vind je op pagina’s 4, 5 en 6.

WOENSDAG 10 JULI 2019
KORTRIJK

Inspiratiegesprek over zinvolle 
invulling 11 julivieringen & 
Guldensporenherdenking

Meer info vind je op pagina 18.
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ZONDAG 
17 NOVEMBER 2019

AALST

9de editie van de
Priester Daens- 
Vredesloop

VRIJDAG 
1 NOVEMBER 2019

10.00 u.
BEGRAAFPLAATS, 

LEO DE BETHUNELAAN, AALST

Allerheiligen 
herdenking aan het Daens familiegraf

VOORJAAR 2019 PUURS Musical Daens

ZATERDAG 24 AUGUSTUS 2019

Daguitstap naar Geraardsbergen
Meer info vind je op pagina 10.
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Programma 
10 tot 11 u. Bezoek Oudenbersite, locatie van het jaarlijkse dubbelfeest 

Krakelingenworp en Tonnekensbrand. We worden om 10 u. verwacht 
op de Oudenbergsite, bovenaan de Muur van Geraardsbergen.
Hier geeft de gids, Monique Hitchinson, onder andere uitleg bij de 
beroemde Muur en de Onze-Lieve-Vrouwkapel die over de stad uitkijkt.

Daarna met de wagen* naar gratis parking op de Vesten vlakbij de Markt.

11 tot 12 u. Verwelkoming met een korte introductie over Geraardsbergen in het 
toeristisch infokantoor. 

 Daarna volgt een bondige verkenning van de bezienswaardigheden: 
het Stadhuis, het Manneken-Pis, de Sint-Bartholomeuskerk en de 
Marbolfontein.

 Het bezoek wordt aangevuld met het “Boerenhol” en de Dierkosttoren.

Daarna met de wagen* naar het Abtenhuis voor de Lunch.

12.30 tot 14.15 u. Lunch in het Abtenhuis, drankje en koffie inbegrepen 

Met de wagen* naar Hunnegem, parking op 100 meter 

14.30 tot 16.30 u. Bezoek aan de Priorij Hunnegem, kerk, kloostervleugels met 
pandhof en het Vlaams Filmmuseum.

 16.30 u. Historicus en gewezen burgemeester Freddy De Chou schetst 
de sociale strijd en het daensisme in Geraardsbergen op het 
einde van 19e en het begin van de 20ste eeuw.

Daguitstap naar 
Geraardsbergen

* Verplaatsingen met carpooling in onderlinge afspraak.

ZATERDAG 17 AUGUSTUS 2019 GERAARDSBERGEN

Inschrijven voor 8 augustus 2019, per mail: secpriesterdaensfonds@telenet.be, of 
053 83 60 15. Deelname na overschrijving van 30 euro (middagmaal) op rekeningnr. 
BE40 7370 2745 3063 van het Priester Daensfonds vzw
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Daguitstap naar 
Geraardsbergen   Stilte, doodse stilte is over de ‘Bestuurlijke Optimalisatie en 

Schaalvergroting’ gevallen. Stilte is het ergste wat een project kan treffen. 
Die stilte is geen vrees, geen dreiging. Erger het is pure realiteit.

Zes scholen-vzw’s, die twintig scholen in Aalst en de Denderstreek
omvatten, stapten mee op de overlegweg die naar de nieuwe scholengroep 
‘Priester Daens College’ diende te leiden.

Die weg werd een Strade Bianchi. De eindstreep werd niet glorieus bereikt, 
ze werd uitgewist. Zo vernemen we uit één enkel persartikel gewijd aan het 
schrappen van het project ‘Priester Daens College’. 

Het is niet de taak van een vereniging die de naam van Priester Daens draagt 
om het proces over de mislukking te voeren. Iedereen beheert zijn eigen 
huishouden. 

Maar het sluit niet uit dat de leden van de raad van bestuur van het Priester 
Daensfonds zich ongemakkelijk voelen bij de gemiste kans voor vele komende 
generaties. Immers, geen uithangbord voor een kwalitatief pedagogisch 
project is sterker dan Priester Daens, synoniem voor gelijkwaardigheid, 
samenhang tussen samenleven-onderwijs-waardig werk, huisvesting 
en ‘recht op een goede oude dag’. Kortom ijveren voor consistente 
‘volksverheffing’ als een geïntegreerd en inclusief intergenerationeel project. 

De ‘vlag’ Priester Daens maakt een educatieve optimalisatie gevoelig 
voor de krachtlijnen die Adolf Daens op scherp stelde: rechtvaardigheid, 
gelijkwaardigheid, armoedebestrijding, solidariteit en positieve 
identiteitsbeleving. Van Daens leren we ook zijn constructieve eigenzinnigheid 
en ja - het betreft immers scholen van de katholieke koepel - ook zijn vastheid 
in zijn sociale- en geloofsovertuiging.

Het afspringen van het overleg en het effectief terugtrekken van vzw’s 
uit de nieuw te vormen scholengroep is een gemiste kans. Om het in 
katholieke terminologie uit te drukken: het is zonde, doodzonde.

OPEN BRIEF 
NAMENS DE RAAD VAN BESTUUR VAN HET PRIESTER DAENSFONDS VZW 

aan de raden van bestuur 
van zes scholen-vzw’s 

die een positief project vooropstelden

11



Van jongeren die protesterend de straat optrekken, worden volwassenen 
ongemakkelijk tot ronduit ambetant. Om dat bevestigd te zien, dien je er maar 
websites van sommige partijen op na te lezen, een geel-zwart weekblad, 
Facebookverwijten en andere Twitterberichten.

Dertig jaar geleden was klimaatopwarming al wereldnieuws. Dat leidde tot de 
oprichting van het IPCC (klimaatpanel van de Verenigde Naties) en de vijfjaarlijkse 
rapportering door 830 samenwerkende wetenschappers en een tweeduizend 
leden tellende reflectiekamer. Het dovemansgesprek tussen wetenschappers 
en klimaatactivisten enerzijds en de klimaatnegationisten anderzijds kabbelde 
verder, maar de heftigheid nam sprongsgewijs toe naarmate de initiële wekelijkse 
spijbelactie van Greta Thunberg zich vermenigvuldigde.

De Zweedse zestienjarige, Anuna en Kyra en met hen de betogende scholieren 
worden door de nieuwe zuil van de waardenbeschermers weggezet als aanstokers 
van klimaathysterie en cito presto met opgeheven vingertje terug naar de 
schoolbanken verwezen.

Het wordt een kwalijke gewoonte om protestuitingen, zeer zeker die van 
vakbondszijde, als laakbaar aan te wijzen en het recht op betogen enkel te willen 
voorbehouden voor Marrakeshbestormers.

De geschiedenis leert nochtans dat alles wat bereikt werd in de opbouw (en 
voor het behoud) van ons sociaal zekerheidsstelsel en analoog wat de Vlaamse 
ontvoogdingsstrijd betreft letterlijk op straat en via scherpe acties afgedwongen 
werd. Geen afschaffing van kinderarbeid, geen taalwetten, geen breuk met 
het unitaire België, geen ‘werk in eigen streek’, geen democratisering van het 
onderwijs,... zonder voorafgaande straatagitatie.

WAS DE 
‘GROOTE STOORINGHE’ 

PURE HYSTERIE 
EN ALBRECHT RODENBACH 

MANIPULATIEF?

OPINIE
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BLAUWVOETLIED

Albrecht Rodenbach (1856-1880) kreeg een 
prominente plaats in de romantische ge-
schiedschrijving van de Blauwvoeterie. Hoe 
dan ook, als 17-jarige scholier ontlokte hij met 
het Blauwvoetlied (Nu het lied der Vlaamse 
zonen) op 28 juli 1875 de ‘Grote Stooringhe’ 
in het Roeselaarse Klein-Seminarie. Voor het 
naamfeest van superior Delbar schreef hij 
het huldedicht, met een aan de superior op-
gedragen slotvers. Het lied werd uit het pro-
gramma geweerd. Het verstoorde zogezegd 
het evenwicht tussen Vlaams en Frans in een 
humaniora waar één enkel lesuur Vlaams in 
het Frans onderwezen werd. Vlaams, geen 
Nederlands, want ook Rodenbach, net als 
eerder Guido Gezelle, keerde zich tegen 
‘de taal van de protestanten’ en hield vast 
aan het West-Vlaams taalparticularisme 
en ultramontaans katholicisme, zeg maar: 
fundamentalisme, toch voor wat zijn Roe-
selaarse periode betrof. Na het incident - de 
roerige tweedaagse in het Klein-Seminarie 
- schreef Rodenbach de tweede versie van 
het Blauwvoetlied, nu zonder allusie op de 
superior en opgedragen aan studiemeester 
Jozef Axters, die de zijde van de leerlingen 
had gekozen.

Hoe dan ook de ‘Grote Stooringhe’, geleid 
door 17-jarigen, miste haar effect niet. De 
Blauwvoeterie veroverde de colleges en gaf 
de aanzet voor de latere oprichting van het 
Algemeen Katholiek Vlaams Studentenver-
bond (AKVS).

De ‘Groote Stooringhe’ werd door de toen-
malige leidende klasse niet in dank afge-
nomen. De strafmaatregelen in het Klein-
Seminarie bleven niet uit. Niet Rodenbach, 
telg van een Roeselaarse familie met naam 
en faam, werd uit het college verwijderd, 
wel een mede-actievoerder. In de komende 
schooljaren werden alle Vlaamsgezinde 
priester-leraars  overgeplaatst, waaronder 
Hugo Verriest. In die jaren zeventig van de 
19de eeuw werd de politiek van verfransing 
aangescherpt.
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OPINIE VERVOLG

KOPPIGE ZWEEDSE TIENER

Rodenbach pakte niet enkel met woorden 
uit om wat hij allerbelangrijkst achtte in alle 
duidelijkheid voorop te zetten. De daad pri-
meerde hier op het geduldige woord.

Dat de politieke en volwassenwereld er 
niet in slaagt om het urgente klimaatthema 
bovenaan op de agenda te plaatsen, lukt 
een koppige Zweedse tiener wel. Eén dag 
per week stil protest voor het parlement in 
Stockholm, met de enkele ondersteuning van 
het bordje ‘Schoolstaking voor het klimaat’ 
resulteert in een actie die in zeventig landen 
loopt en klimaatbetogingen in meer dan ze-
venhonderd steden telt. Het klimaatdebat is 
doorgedrongen in vele scholen, ook in vele 
onderwijsinstellingen in Vlaanderen.

Net zoals de Fronters aan het IJzerfront 
protesteerden, net als de Internationale 
Socialistische Anti-Oorlogsliga en met haar 
de socialistische jongerenbewegingen voor 
vrede ageerden in het interbellum, net als 
de kajotters van Jozef Cardijn, net als op 
de nieuwe IJzertoren in vier talen ‘Nooit 
meer oorlog’ verscheen, net als het ‘Leuven 
Vlaams’ van studenten en scholieren anno 
1966 en de sociaal-economische studen-
tenrevolte van mei ‘68, klonk dé kreet om de 
toekomst veilig te stellen. Vandaag stellen 
jongeren dat de (ook hun) toekomst veilig 
stellen concreet betekent minstens de ak-
koorden van Parijs nakomen.

De klimaatscholieren hebben geen behoefte 
aan een heiligverklaring. Ze maken ook fou-
ten en de veelal Engelstalige protestborden 
vergroten de sociale kloof. Blijft hun terecht 
ongeduld en hun duidelijke vragen.

Net zoals eerder reageren beleidsvoerders 
als door een wesp gestoken, geschrokken 
als ze zijn van de vastberadenheid en de 
rechtlijnigheid van de protestvoerders. De 
reactie is voorspelbaar, maar blijft laaghartig 
en ver weg van een antwoord bieden op 
de heldere eis tot bekwame spoed om het 
gevaar van het doorschieten van de opwar-
ming (kantelpunten eenmaal 1,5° opwarming 
bereikt) te keren.

De jeugdige actievoerders worden door 
klimaatnegationisten en ecorealisten ge-
stigmatiseerd en herleid tot manipulatoren, 
minstens gemanipuleerde spijbelaars, en 
beslist hysterische doemdenkers. De wereld 
van de criticasters is een gefantaseerd pa-
radijs zonder migranten en opwarming. Op 
een woensdag kun je er zelfs verkiezingen 
mee winnen in Nederland. Ondertussen titelt 
De Standaard: ‘België ligt mijlenver van zijn 
klimaatdoel’. Vooral de energiesector doet 
het slecht in de projecties waarin de maat-
regelen van de regionale overheden en de 
federale regering zijn opgeteld.

23 landen zijn beter op de klimaattransitie 
voorbereid. Andere landen boeken meer 
voortgang. 

 Johan Velghe  
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Het credo van onbeperkte economische 
groei en bijhorende consumptied(w)rang 
bevordert samen met gebrek aan beleidsam-
bitie en een conservatieve kijk op energie 
en mobiliteit ons geluk niet. Finland scoort 
dit jaar het hoogst op het World Happiness 
Report. De 18e plaats is ons deel. Sleutel 
van het geluksbesef van de Finnen: ‘We 
zijn er niet op uit om ongelooflijk rijk te wor-
den, wel om mensen te helpen het beste 
uit het leven te halen’. Een stabiel land en 
democratie, een sterke sociale zekerheid, 
geringe ongelijkheid, een goed uitgebouwde 
gezondheidszorg, ondersteuning van in-
novatie, degelijk onderwijs en een groot en 
voor iedereen toegankelijk cultuuraanbod 
dragen bij tot gemeenschapszin. Dat ze veel 
vakantie genieten en zelden in de file staan 
zijn meenemers. Finnen verzekeren zich 
van een toekomst. Opmerkelijk en vooral 
bevestigend is dat de landen uit de top-10 
van de geluksmeting allemaal een gelijkaar-
dig samenlevingsmodel hebben. Is het niet 
dat model waar de jeugdige klimaatbetogers 
naar verwijzen? Geef mensen kans op het 
beste uit hun leven te halen.

Zich keren tegen zij - of het nu gele hesjes 
of klimaatbetogers zijn - die een gelukkiger/
rechtvaardiger/veiliger toekomst vooropzet-
ten is voorrang geven aan de met openge-
sperde vingers vertroebelde blik, of korte 
termijn emotie voorrang geven op de rede, 
zoals het debat over de salariswagens liep.

TOEKOMSTRAAD

De Vlaamse regering besliste recent een 
Strategische Toekomstraad in het leven 
te roepen. Wetenschappers dienen de 
komende Vlaamse regeringen adviezen te 
verlenen over langetermijnontwikkelingen. 
Een goed initiatief, ook al komt het niet te 
vroeg. De nieuwe raad mag geen instrument 
worden om er zich achter te verschuilen en 
ondermeer klimaatbeslissingen andermaal 
voor zich uit te schuiven. De adviezen dienen 
ambities op te vijzelen en burgers aanzetten 
tot nadenken. Het risico dat mensen daar on-
gemakkelijk van worden en in onvruchtbare 
polarisatie blijven steken, wordt vandaag in 
de praktijk gebracht. Maar de geschiedenis 
leert dat samenlevingsopbouw in Vlaanderen 
schoksgewijs verloopt. Geef ons graag nog 
vele ‘groote stooringhen’...

 Johan Velghe

Deze opiniebijdrage werd ook 
gepubliceerd in het driemaandelijks 

tijdschrift van vzw Aan de IJzer.

  Mensen helpen het beste 
uit het leven te halen’
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COLUMN

Toch maar liever 
tegendraads zoals Daens
Vaak worden we beoordeeld op wat we 
hebben, niet op wie we zijn. Dit is een 
rode draad die door de eeuwen heen 
loopt. En telkens weer zijn er critici en 
filosofen geweest die daar een evenwicht in 
nastreefden, maar die werden vaak afgedaan 
als argeloos en naïef. Wie carrière maakt 
en behoort tot de happy few wordt anders 
bekeken dan een anonieme gastarbeider  
Naar de ene wordt opgekeken, op de andere 
neergekeken. Op basis waarvan?

Maar we moeten nuanceren. Het intellect heeft 
ervoor gezorgd dat we het materieel beter 
hebben, maar dan gaan we stilzwijgend aan 
voorbij en zwijgen we over de ellende en de 
honger in de derde en de vierde wereld en de 
toenemende kloof tussen arm en rijk bij ons. 

Ons intellect zorgt er ook voor dat we 
er technologisch bijna van seconde tot 
seconde op vooruitgaan, ook al heb ik mijn 
bedenkingen bij alle mogelijke snufjes die de 
zogenaamd sociale media maken tot wat ze 
zijn. En intellect is niet altijd wijsheid. Want 
vaak ontbreekt het ons aan empathie en dit 
heeft meer met wijsheid dan met intellect te 
maken.

Ik ken geen beter bewijs om mijn oordeel te 
staven dan dit vers van de Poolse dichteres 
en Nobelprijswinnares Wislawa Szymborska:

Bij uitbreiding: hebben we nog tijd om te 
mijmeren? Weten we nog wat stilte is? Blijven 
de gruwelijke beelden van huilende kinderen 
in Jemen of Syrië nog op het netvlies kleven 
of wordt het  gewenning?  Hebben we nog 
tijd om met elkaar te praten? 

Dat we geen oog meer hebben voor God 
zien we aan het teruglopen van het aantal 
gelovigen. Maar dat we intussen idolen 
hebben gecreëerd die ons in trance brengen 
en die we vooral in de amusementswereld en 
de sport kritiekloos bestempelen als prinsen 
en halfgoden is een stap te ver. Want een 
hoekschop van Messi of een kopbaldoelpunt 
van Ronaldo blijkt financieel zo veel waard 
als een week werk van een kraanman in de 
haven. Moraal van het verhaal?

Bij de werken van Proust
krijg je in de winkel geen afstandsbediening,
je kunt niet overschakelen
naar een voetbalwedstrijd
of een quiz waar je een Volvo kunt winnen.
We leven langer,
maar minder nauwkeurig
en in kortere zinnen.
We reizen sneller, vaker, verder,
al komen we met dia’s thuis in plaats van met 
herinneringen.
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En voorrechten die door hen zelf en hun 
aanbidders zonder enige vorm van kritiek 
als gewoon gelden, vallen samen met een 
tekort aan rechten bij de aanbidders zelf.  
Mensen die slapen zijn ongevaarlijk, dachten 
de Romeinen, mensen die honger hebben 
geef je brood of croissants zoals de anekdote 
over Marie-Antoinette vertelt, en wie zich 
verveelt geef je als afleiding spelen.

En wat de sociale media betreft, beseffen 
we wat het woord vriend betekent als we 
er prat op gaan tientallen vrienden op 
Facebook te hebben? Kunnen we nog zien 
wat lichaamstaal is? En hoe een dialoog 
verloopt zonder te praten van aangezicht 
tot aangezicht? 

Daarom even naar het onderwijs waar 
zoveel om te doen is, waar zoveel meningen 
als onderwijsspecialisten zijn en waar 
elke minister per se zijn eigen stempel wil 
drukken.

Toch zijn er een paar uitgangspunten waar 
iedereen akkoord kan mee gaan. Er is geen 
mens op de wereld zonder talent. Laat hem 
zijn talent ontplooien en gebruiken zonder 
vooroordelen of watervalsysteem. Een 
degelijke loodgieter is zoveel waard als een 
welbespraakte advocaat. Geef de leraars 
de nodige ruimte om creatief te zijn en laat 
ze niet stikken in overbodige paperassen. 
De burn out zal wegblijven en de motivatie 
groter worden.

En om terug te keren tot ons uitgangspunt. 
Waarom zouden nuttig en zinvol  geen 
harmonisch geheel kunnen vormen? Het 
bekijken van een doek van James Ensor, 
het beluisteren van een stukje Erik Satie 
en de lectuur van een vers van Hugo Claus 
zijn eerder zinvol dan nuttig. Maar geen weg 

naar het werk of de school zonder openbaar 
vervoer of fiets en die betekenen nut. 

Maar voor wie cultuur als elitair beschouwt, 
denk ik aan mijn bezoek aan Leipzig ten tijde 
van de DDR en de Muur. Arbeiders kwamen 
uit de fabriek, namen hun goedkoop plekje 
in de concertzaal in, aten hun vieruurtje 
en luisterden aandachtig en ontroerd naar 
Haendels “Messiah”.

Terugkeer naar de boodschap van priester 
Daens die actueel blijft:  geen uitbuiting meer, 
geen kinderarbeid meer. Hoe zo? Kijk maar 
eens naar de herkomst van je sportschoenen 
om te begrijpen. En als keerzijde de morele 
les, in dit geval  ooit gericht tot de 19de 
eeuwse zogenaamd katholieke werkgevers 
en momenteel tot de huidige multinationals 
die dromen van meer en meer en van groter 
en groter zonder rekening te houden met de 
menselijke waardigheid. Want een mens is 
geen getal.  

Wouter De Bruyne

Wouter De Bruyne   
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Inspiratiegesprek 
over zinvolle invulling 

11 julivieringen
10.30 u. - Kortrijk, VNZ-vergaderzaal, hoek Vlasmarkt-Lekkerbeetstraat. 

  Anderhalf uur brainstorm in antwoord op de 
vraag of een 11 juliviering ietsje meer mag zijn dan 
een barbecue? Een gemeenschapsdag? Dag van 

de democratie? Dag van het Nederlands en cultuur? 
Dag van innovatie? Dag van ontmoeting?...

Kosteloze deelname, 
vooraf inschrijven: info@daens.org.
Facultatief: middagmaal in het sociaal opleidingsrestaurant VORK, 
Doorniksestraat, Kortrijk (14 euro, ter plaatse te verrekenen) en 
aansluitend, om 13.30 u., een wandeling door het Kortrijkse stadscentrum 
op zoek naar sporen en merktekens van de sociale en Vlaamse 
ontvoogdingsstrijd.

Aansluitend om 17.30 u., Groeningekouter, Kortrijk, 

Guldensporenherdenking 
met o.m. toespraken van gastspreker Johan Velghe 

en de (nieuwe) minister-president.

WOENSDAG 10 JULI 2019 KORTRIJK
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Socioculturele vereniging 
PRIESTER DAENSFONDS vzw
Aangesloten bij Aalsterse Cultuurraad, Aalst Mixt, Actiegroep 
Nederlands.

Maatschappelijke zetel: 
Stadhuis, Grote Markt 3, Aalst (géén correspondentie-adres)

Correspondentie-adres: 
Middelkouter 68, 9450 Haaltert

E-post: 
info@daens.org

Website: 
www.daens.org

Raad van Bestuur en Algemene Vergadering:
Stephan Beeckman, Martine Bode, Wouter De Bruyne 
(ondervoorzitter), Lieve De Geyter (secretaris/verslaggever), 
Joris De Kegel (penningmeester/ledenbeheer), Carolien 
De Neef, Johan De Nijs, Willy De Turck (erevoorzitter), 
Vicky De Wolf, Erik D’Hondt, Luc Geeroms, Jef Keymeulen, 
Rob Librecht, Wilfried Lissens, Eric Meersseman, Hendrik 
Stryjpens, Roel Temmerman, Hugo Van de Voorde 
communicatie), Karel Van den Bossche, Luc Van Der Helst, 
Joost Vandommele, Johan Velghe (medevoorzitter).

Lidmaatschap
(rekeningnummer: IBAN: BE40 7370 2745 3063; 
BIC: KREDBEBB)

Jaarlijkse bijdrage: 
15 euro (7,50 euro scholieren en studenten); 
25 euro ereleden en openbare besturen; 
50 euro beschermende leden.

Verantwoordelijke uitgever: 
Vicky De Wolf, 
Middelkouter 68, 9450 Haaltert
053/83 31 95, e-post: vicky.dewolf@hotmail.com

Hoofdredacteur: 
Johan Velghe, 
Stasegemsestraat 112 A/1, 8500 Kortrijk, 
056/25 71 82

Redactie: 
Wouter De Bruyne, Joris De Kegel, Vicky De 
Wolf en Johan Velghe schreven de bijdragen in 
dit nummer. 

Illustraties & foto’s: 
Archief Priester Daensfonds en Johan Velghe 
brachten de illustraties & foto’s aan. 

Opmaak: 
Marijke Van de Voorde deed de lay-out.

Privacyregelgeving: 
Conform aan de privacyregelgeving worden de 
persoonsgegevens verbonden aan het lidmaat-
schap uitsluitend aangewend voor de toezending 
van de periodiek ‘Daens Vandaag’, uitnodigingen 
voor activiteiten en nieuwe publicaties van het 
Priester Daensfonds vzw. Deelnamen aan activi-
teiten houdt de toestemming tot publicatie in van 
actie- en groepsfoto’s van deze activiteiten. U kunt 
te kennen geven niet op gepubliceerde foto’s voor 
te komen.

Colofon 
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Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen

 Het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen staat garant

 voor tussenkomsten tandzorgen, optiek, lidgeld

 sportclub en jeugdbewegingen, dieetadvies,

 vaccinaties, schoolreizen, speelpleinwerking, kampen,

 orthodontie, logopodie, ...

 Kersverse ouders kunnen ook nog rekenen op tal van

 geboortevoordelen (geboortepremie, terugbetaling luiers,

 kraamhulp, thuisoppas zieke kinderen, ...).


